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VOORWOORD 
 
Beste lezer, 
Hier ontvangt u de eerste kwartaalbrief van 2024! 
Graag informeren wij u wederom over het reilen en zeilen in onze 
gemeente.  
 
Misschien ervaart u het ook, we zijn één grote familie die blij is elkaar 
elke zondag weer te ontmoeten in de kerk.  
Naast de zondagse diensten is door de week natuurlijk ook van alles te 
beleven, zoals oefeningen kerkkoor, de belijdeniscatechisatie, 
Bijbelstudie, gespreksgroep rouwverwerking, gebedsgroep en nog veel 
meer. Interesse om mee te doen? Meld je aan via info@ebgu.nl 
 
In dit nummer kunt u o.a. lezen een bemoedigde overdenking van 
bisschop Humbert Hessen, een interessant artikel over duurzaamheid, 
en nog veel meer. 
 
Wat wij als redactie zeer op prijs zouden stellen is zo af en toe feedback 
te ontvangen over de Kwartaalbrief.  
Wat vindt u eigenlijk van onze kwartaalbrief?  
Stuur uw reactie maar op naar info@ebgu.nl.  
 

 
Wij wensen u een voorspoedig 2024 onder de hoede van de HEER. 

 
De Redactie  
 
 
 
NB 
Wilt u de Kwartaalbrief digitaal ontvangen? 
Stuur dan een mail naar info@ebgu.nl 
 

 

mailto:info@ebgu.nl
mailto:info@ebgu.nl
mailto:info@ebgu.nl
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TER OVERDENKING   
 

Toekomst vol hoop 
“De beste wensen!” 
Dat is het eerste wat wij elkaar toewensen aan het begin van een nieuw 
jaar. Ook aan het begin van het nieuwe jaar 2024. 
En daarmee drukken wij onze hoop en verwachting uit: Wij hopen het 
voor die persoon of groep. 
Maar zeker! Weten wij het niet. Het is alleen maar een wens. 
 
Weet u, in ons dagelijks spraakgebruik heeft ”hoop” vaak de betekenis 
van niet zeker weten. 
Als er gezegd wordt: ik hoop dat het me lukt dit of dat te doen. 
Bijvoorbeeld: ik hoop aanwezig te zijn. Dan is het: graag willen, maar 
niet zeker weten. 
Het evangelie geeft aan dit woord een veel diepere betekenis. 
In de Bijbel is de “hoop" de zekerheid, dat de beloften van God in 
vervulling gaan. We weten het zeker, alleen we zien het nog niet. 
Want wat zien we als we om ons heen kijken? 
We werden gegrepen door de oorlog in Israël en Gaza. 
En er komt ook geen eind aan die andere verwoestende oorlog in 
Oekraïne. Echte maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken blijken 
ook moeilijk te nemen. 
Immers: rijken mogen niet rijker worden en armen armer. 
En wat zouden wij daaraan kunnen doen? 
Een deskundige zei: “alleen kun je haast niets, maar wel als groep”. 
Dus ook als Kerk, ook als gemeente van Jezus Christus. 
In het scheppingsverhaal in Genesis staan deze bijzondere woorden: 
“En God zag, dat het goed was” ( Gen.1 vs.11, 18, 21, 25, 31). 
De vraag is of dat nog zo is. 
En dan is er ook nog de uitspraak van het Hof van Justitie in  
Suriname over “de 8 december moorden”. 
Ook dat houdt ons bezig of we in  Suriname zitten of in Nederland . 
Er is een uitspraak van het Hof van Justitie, maar hoe verder? 
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Ook wat dit betreft past het ons uit te spreken: “De beste wensen” voor 
Suriname”. 
Trouwens ook de politieke situatie in Nederland nu houdt ons bezig. 
 
“Toekomst vol hoop”. 
We weten het zeker, alleen we zien het nog niet. 
En we koesteren deze hoop, omdat God het zegt. 
Gods Woord, het werk van Jezus Christus, de belofte van de Heilige 
Geest. Die zijn de garantie, dat onze verwachtingen in vervulling gaan. 
 
Wij mogen geloven in de Heer, Die leeft. Het werd gelukkig ook Pasen. 
En dat is het fundament van ons geloof. (Vgl.1 Kor.15:14) 
In Christus worden de beloften van God vervuld. 
En dat geeft ons hoop voor de toekomst. 
 
“Toekomst vol hoop”. 
De “hoop” is het anker van ons geloofsleven: Het anker zien we niet, de 
grond waarop het schip geankerd is, zien we niet. 
Maar toch geloven wij zeker, dat het schip niet kan afdrijven, omdat het 
geankerd is. 
Ik wens u een “toekomst vol hoop”. 
                
God van trouw, U verandert nooit 
Eeuwige, U mijn Vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. 
U bent mijn Rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm bent U Heer, het anker; 
Ik stel mijn hoop alleen op U.               

 
 

[Bisschop Humbert Hessen] 
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KERKDIENSTEN in Utrecht  
 
De erediensten zijn zondags vanaf 12.00 uur te bezoeken en te volgen. 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. 
De Kerkdienst is ook te vinden via YouTube of www.ebgu.nl 
 
    
    7 januari NIEUWJAARSDIENST - PREEKDIENST  
   Voorganger: Ds. J. Welschen  
 
  15 januari PREEKDIENST 
        Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 

   
  22 januari PREEKDIENST: zr. Sandra Oosterwolde 
 
  28 januari OECUMENISCHE VIERING i.v.m. Week van Gebed 
  Voorgangers: Pastor A. Nolten en ds. R. Mijnals-Doth 
 
  4 februari PREEKDIENST 
  Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
11 februari PREEKDIENST 
  Voorganger: Zr. P. Terborg-Esajas 
 
18 februari PREEKDIENST  
  Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
25 februari PREEKDIENST 
  Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
  
 
 
 

http://www.ebgu.nl/
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  KERKDIENSTEN in Utrecht  
 
    3 maart PREEKDIENST georganiseerd door Broederkring Gideon  
 
  10 maart PREEKDIENST 
  Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
    17 maart PREEKDIENST - Bethaniëdienst 
  Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
    24 maart BELIJDENISDIENST – Palmzondag 
 
 
      KERKDIENSTEN IN DE STILLE WEEK  
 
 
   27 maart VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL 
  19.30 uur! 
 
  28 maart WITTE DONDERDAG  
  19.30 uur! Heilig Avondmaal, aansluitend Gethsemanédienst 
 
  29 maart GOEDE VRIJDAG 
  14.30 uur! Sterfuur van Jezus Christus 
 
  31 maart PREEKDIENST – PASEN 
  Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
      
 
 

Kerkdienst gemist? Kijk terug via ons youtube kanaal 
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BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD van de Voorzitter 
 

 
Een mooi gezegend 2024 
Zusters en broeders het jaar is weer gewisseld, 2023 is 2024 geworden. 
U hebt allen vast fijne kerstdagen gehad en een prachtig nieuwjaar 
gevierd. Wij hebben gebeden dat onze Heer en Heiland dit jaar een 
prachtig, gezegend en genadevol jaar laat zijn. Dat er voor onze 
jongeren een mooie kans ligt om te leren, te studeren op school of 
opleiding. Het is best nodig dat zij hard hun best doen om een 
getuigschrift of diploma te halen. De werkenden worden veel plezier 
gewenst tijdens het werk. Ook de senioren hebben het druk als ze 
gezond zijn. Hen wordt verzocht om het wat kalmer aan te doen. Dat is 
ook goed.  
 

Een tweede bisschop in ons midden 
Zoals u weet is onze zuster, onze dominee, Rhoïnde Mijnals-Doth in de 
Synode van dit jaar als enige met de meeste stemmen gekozen als de 
eerste vrouwelijke bisschop van de Europees Continentale Provincie. Dat 
was heel bijzonder. Ze is niet alleen bisschop voor de Europese 
Continentale Provincie, maar voor de hele Unitas Fratrum. Het is echt 
bijzonder. Haar grootvader is in 1963 ook ingezegend als 1e Surinaamse 
bisschop in Suriname.   
Zoals u weet is broeder Humbert Hessen, lid van onze gemeente, ook 
een bisschop. Toch wel een bijzonderheid twee bisschoppen in onze 
gemeente te hebben.  
 
BHV 
Wij beschikken weer over een defibrillator (een apparaat om het hart 
weer aan de praat te krijgen bij iemand die tijdens de kerkdienst 
bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt). Op dit moment is er één persoon 
die met dit apparaat overweg kan. Het zou fijn zijn als er nog iemand is. 
Verder zijn wij naarstig op zoek naar BHV-ers. Bent u in het bezit van een 
geldig BHV-certificaat, meldt u dan aan bij zr. Monique Lisand of  
br. Johan Menig. 
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Synodes 
De wereldsynode van de Broederuniteit is in September jl. gehouden in 
Kaapstad, Zuid-Afrika. Op 11 oktober heeft de Nederlandse 
vertegenwoordiger verslag gedaan over deze zevendaagse Synode. Het 
merendeel van de voorstellen gingen over de nieuwe Provincies die 
gesticht zijn de afgelopen jaren. Dat gebeurde vooral in het werelddeel 
Afrika. De volgende Synode van de Unitas Fratrum wordt over zeven jaar 
gehouden in Noord Amerika. 
De Europese Synode vergadert van 8 tot 15 juni 2024 in Herrnhut. 
Iedere gemeente kan eigen voorstellen indienen. In deze synode worden 
er twee nieuwe leden gekozen voor het Provinciaal Bestuur om de 
aftredende leden op te volgen.  
 
Het Conciliair Proces 
De zusters Andrea Jozefzoon en Nelly Cambridge zijn in het laatste 
weekend van oktober jl. naar Gnadau (Duitsland) geweest om de 
vergadering bij te wonen van het Conciliair Proces. Het thema was 
“Duurzaamheid”. Er bestaat een checklist. Bijvoorbeeld m.b.t. eten en 
drinken: gebruiken we biologische koffie en thee? Drinken we water uit 
de kraan? Bieden we vegetarische maaltijden aan etc. etc. 
Wij zullen in de gemeentevergadering van april a.s. samen met u 
inventariseren wat wij al doen aan duurzaamheid en wat er nog meer 
gedaan kan worden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, kan 
subsidie bij het Provinciaal Bestuur worden gevraagd. 
 
Centrale Raad (CR) 
In verband met het vertrek van zr. Rita Harry, die jaren voorzitter van de 
CR is geweest, zal tijdens de vergadering van februari een verkiezing 
worden gehouden voor een nieuwe voorzitter. De werving van 
kandidaten is reeds gestart. Het is niet de bedoeling dat er een tweede 
zr. Harry wordt gezocht, wel iemand die in staat is om de EBG Nederland 
goed te kunnen leiden én dienen. Hopelijk lukt het de leden van de 
Centrale Raad de juiste kandidaat te vinden. 
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 
 

Beste zuster en broeder, 
Hier zijn de cijfers van 1 januari t/m 18 december 2023 vergeleken met 
2022. 

Ontvangen bijdragen t/m 18 december 2023 2022 

Kerkelijke bijdrage 58.361 52.956 

Offerande digitaal 10.915 13.453 

Offerande Eigen gemeente 8.215 8.784 

Offerande derden 5.062 3.887 

Bijdrage Hypotheek 3.289 1.470 

Bijdrage Kwartaalbrief 940 662 

Bijdrage Orgelfonds 958 578 

Gift onderhoud 9.867 7.209 

Vaste huurders Jeruëlkapel 13.805 11.043 

Incidentele huurders 3.075 2.628 

KOSTEN   

Kosten Kwartaalbrief 1.566 1.238 

Internet 301 238 

Telefoon Jeruëlkapel 598 599 

Gas / Electra Jeruëlkapel 15.987!! 5.432 

Terugkijkend op 2023 lijkt het iets beter te zijn dan 2022. Ik heb 
geprobeerd hierboven een indruk te geven hoe wij er nu voor staan. 
Energie is behoorlijk gestegen zoals u weet. We hebben te maken met 
een zeer hoge verplichte bijdrage. En toch denk ik dat als alle leden hun 
steentje bijdragen, het ons financieel zal lukken. 
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DUURZAAMHEID EN DE BIJBEL door zr. S. Oosterwolde 

Duurzaamheid als christelijke levensstijl. 
Duurzaamheid begint al bij de schepping in Genesis 1: God schiep de 
hemel en de aarde (Genesis 1:1) Want door Gods liefde werden de 
hemel, de aarde en alle schepselen in de hemel en op de aarde 
geschapen. En in Genesis 2 gaf God de mens de opdracht om daar uit 
liefde goed voor te zorgen. Die opdracht vraagt van ons, dat wij goede 
rentmeesters zijn over de hele schepping en op een verantwoordelijke 
manier daarmee omgaan. Als wij nu om ons heen kijken, zien wij dat het 
niet goed gaat met onze wereld en het lijkt erop dat deze opdracht niet 
goed is uitgevoerd. Wat is er aan de hand? 
Moderne begrippen zoals duurzaamheid, klimaat en klimaatverandering, 
die nu gebruikt worden als het gaat om zorg voor de schepping, lijken 
moderne begrippen. Maar eigenlijk zijn het moderne woorden voor 
begrippen die al vanaf de schepping werkzaam zijn. De zorg voor de 
schepping was al aan de eerste mensen, Adam en Eva, gegeven.  En 
daarom geldt die opdracht ook voor ons. Ook wij moeten op een goede 
verantwoorde manier met de schepping van God omgaan. Dan handelen 
wij liefdevol uit gehoorzaamheid aan God.   
Duurzaamheid past in een leven, dat in aanbidding van God en zorg voor 
zijn schepping wordt geleid. Het klopt daarom niet, als wij denken dat 
wij toch niets kunnen doen, omdat onze individuele bijdrage niet zinvol 
is. Alles wat wij doen in gehoorzaamheid aan deze opdracht is zinvol.   
Waarom zou je duurzaam leven? Onderzoek heeft uitgewezen dat door 
de eeuwen heen het klimaat verandert, en dat koudere en warmere 
perioden op aarde elkaar voortdurend afwisselen. Daarom is de 
klimaatverandering die wij nu meemaken niet nieuw. Het verschil met 
eerdere perioden is wel, dat de verandering nu veel sneller gaat. Dat 
heeft veel te maken met de manier van leven van een groot deel van de 
mensheid, vooral in de westerse wereld. De westerse consumptie 
maatschappij zorgt ervoor, dat veel mensen leven zonder rekening te 
houden met hun omgeving en met de toekomst. Zij leven alsof zij de 
enige schepsels zijn op aarde, terwijl hun gedrag grote gevolgen heeft 
voor de hele schepping. Eigenlijk zou er vanuit de overheid en op 
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grootschalig niveau actie ondernomen moeten worden om de gevolgen 
te vertragen. Maar wij zien dat er tijdens klimaatconferenties weinig 
wordt bereikt, omdat vooral de westerse wereld grote belangen heeft, 
die in gevaar dreigen te komen door strenge maatregelen. Daarom is het 
toch belangrijk om op individueel niveau onze verantwoordelijkheid te 
nemen voor het stukje schepping waar wij zelf verantwoordelijk voor 
zijn. 
Hoe kun je duurzaam leven? Er zijn verschillende mogelijkheden om 
duurzaam te leven en ik zal daarvan enkele voorbeelden geven: minder 
vlees eten en het liefst biologisch vlees, omdat bij de productie van vlees 
veel CO2 vrijkomt, dat slecht is voor het klimaat. Duurzaam 
geproduceerde kleding kopen en/of kleding recyclen, omdat bij de 
productie van stoffen en kleding veel water gebruikt wordt. Vaak is dat 
kostbaar drinkwater in landen waar veel mensen het zich niet eens 
kunnen veroorloven om schoon drinkwater te kopen. Het recyclen van 
artikelen in het huishouden helpt ook om duurzaam te leven, omdat het 
een consumptief leven tegengaat. Een duurzaam leven houdt in: je 
bewust worden en zijn wat de impact van jouw handelen is op het 
klimaat en goed nadenken over de reden van je handelingen. 
In onze kerkprovincie is er een werkgroep die zich in het kader van het 
Conciliair Proces al jaren bezighoudt met bijbels verantwoordelijk leven 
en daar zijn nu duurzaamheid en klimaatverandering bijgekomen.  
Eén keer per jaar wordt er een conferentie gehouden, waarbij mensen 
uit Nederland en Duitsland samen nadenken over de mogelijkheden in 
hun plaatselijke kerkelijke gemeente en hun persoonlijk leven. Sinds kort 
worden er in beide landen ook online bijeenkomsten gehouden met 
vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten. Daarbij worden 
praktische ideeën uitgewisseld om elkaar te ondersteunen om in de 
gemeente en het dagelijks leven op een verantwoorde manier met Gods 
schepping om te gaan. Dit sluit aan bij de opdracht die de Synode aan 
het Provinciaal bestuur heeft gegeven, om plaatselijke gemeentes te 
ondersteunen bij de uitvoering van de Bijbelse opdracht uit Genesis om 
op een verantwoordelijke manier met Gods schepping om te gaan. 
Namens gemeente Utrecht neemt zr. Sandra Oosterwolde deel aan de 
bijeenkomsten van het Conciliair Proces en de onlinebijeenkomsten.  
U kunt bij haar terecht voor meer informatie over dit onderwerp. 
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DUURZAAMHEID | KLIMAATVERANDERING | ROL vd KERK 

Wat denken de Gideonbroeders ervan? 
In de laatste reguliere vergadering in December jl. hebben ook de   
broeders van Broedergroep Gideon, kort gesproken over het thema 
klimaatverandering en de rol van onze gemeente daarin.  
Enkele conclusies en gedachten hieruit: 

• Nu we als gemeente aan de vooravond staan van een naar 
verwachting grote renovatie en verbouwing van ons kerkgebouw 
is dat het moment om te kijken of en hoe we het gebouw veel 
duurzamer kunnen maken. We denken dan aan zaken als 
dubbele beglazing, veel betere isolatie, indien mogelijk 
zonnepanelen e.d. Voornamelijk bouwkundige en technische 
installatie aanpassingen.  

• Daarnaast kunnen we meer doen aan het verminderen van het 
gebruik van plastic materialen door bijv. gebruik van andere 
bekers. 

• We zijn al goed bezig door minder liturgieën te drukken voor de 
dienst en gebruik te maken van de beamer. 

Ook met deze kleine stapjes kunnen we zo ons steentje bijdragen.  
Tot slot nog een opmerking over het vliegverkeer van gemeenteleden 
tussen Nederland en Suriname. Op dit moment is de enige manier om 
naar Suriname te reizen per vliegtuig. Zolang er geen alternatieve 
mogelijkheid is, is hier weinig aan te doen. Hooguit kan een ieder 
persoonlijk zich afvragen of een reis nodig en gewenst is.  
Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid. 
 

Tot zover de conclusies en gedachten van Broedergroep Gideon. 
 

ZEGEN OM DIENSTBAARHEID AAN DE AARDE 
Moge God ons zegenen met wijsheid om voor de aarde te zorgen. 

Moge God ons zegenen met liefde om nieuw leven voort te brengen. 
Moge God ons zegenen met hoop om te werken aan een nieuwe aarde                                                              

in het licht van de eeuwigheid. 
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IN MEMORIAM 

Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven. Johannes 20:25 

 

Op 22 september overleed zr Victorina Ludwina Oosthuizen – Dijks na 
een kort ziekbed. In een volle kerk namen wij op 29 september jl. 
afscheid van haar. Zr. Vicky is 89 jaar geworden. Wij wensen haar 
dochters Astrid en Audrey en hun kinderen Gods kracht en troost toe. 
 

Op 8 november overleed br. Bertus Eduard Peiter op 87jarige leeftijd 
thuis in IJsselstein. Het afscheid vond op 17 november in de Jeruëlkapel 
plaats. Pele is in Suriname in zijn geboorteplaats Osembo onder grote 
belangstelling op 24 November begraven. Moge de Here zijn echtgenote 
zr. Jane Peiter, kinderen en kleinkinderen zijn onmisbare kracht en 
troost schenken. 
 

Op 2 december overleed br Eugène Floris Henri Nirk. De crematie vond 
op 9 december plaats in de aula van ‘Den en Rust’ in Bilthoven. Br. Nirk 
is 91 jaar geworden. Wij wensen zr. Nirk en familie Gods kracht en troost 
toe. 
 

Vrij kort achter elkaar moesten we van deze trouwe gemeenteleden 
afscheid nemen. We zijn hun dankbaar voor wat zij in hun gezonde jaren 
voor het gemeentewerk van EBGUtrecht hebben mogen betekenen. 
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TERUGBLIK INZEGENING BISSCHOP MIJNALS-DOTH 
 

Het was een groot feest, dat de Evangelische Broedergemeente in 
Nederland samen met vertegenwoordigers uit andere delen van de 
Provincie, de wereldwijde Broedergemeente en de oecumene mocht 
vieren. Zr. Rhoïnde Mijnals-Doth werd op 22 oktober 2023 ingezegend 
tot eerste vrouwelijke bisschop van de Broeder-Uniteit. Een volle 
kerkzaal in Zeist en ongeveer 1000 personen, achter de schermen van de 
livestream, namen ook deel aan dit bijzondere gebeuren. Dank aan 
allen, die deze dag voorbereid hebben. Dank aan allen die deze dag 
begeleid hebben in gebed en met aandacht. (bron Website EBGN) 
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TERUGBLIK CANDLELIGHT SERVICE 
 
Op zaterdag 2 december jl. vond in de Jeruëlkapel de landelijke 
Candlelight viering plaats. Deze viering werd door onze zusterkring Tirsa 
voorbereid. Het was een volle kerk met zusters (en enkele broeders) van 
alle andere zusterkringen die de EBG rijk is. 
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OPROEP 
 
Ledenadministratie 
Zoals u weet zijn wij bezig onze ledenadministratie te updaten. Hiervoor 
hebt u vast een formulier na een kerkdienst meegekregen om in te 
vullen. Helaas hebben we maar weinig formulieren  terug ontvangen. 
Mocht u er thuis nog één hebben liggen, wilt u die dan ingevuld 
meenemen naar een kerkdienst of opsturen naar Ivoordreef 2? Graag 
verzoeken wij u adreswijzigingen aan ons door te geven. Dat kan via 
info@ebgu.nl Zo helpt u mee onze leden administratie actueel te 
houden. 
 

Wie helpt er mee het kerkgebouw regelmatig schoon te maken?  
Onze vaste schoonmaker is er mee gestopt en nu zijn we op onszelf 
aangewezen. Maar met een groep gemeenteleden kan deze wekelijkse 
klus geklaard worden. Is deze taak op uw lijf geschreven? Meldt u aan bij 
broeder Menig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe minder vaak 
je dan aan de beurt hoeft te zijn. 

 
Wie helpt er mee met de Boekentafel? 
Na jaren willen we weer beginnen met een Boekentafel waar we o.a. 
christelijke lectuur (Bijbels, Dagboeken, kaarten) en geschenken willen 
verkopen. We zijn op zoek naar 1 liever 2 personen die dit op zich willen 
nemen. Opgeven hiervoor kan bij de dominee. 
 

Week van gebed voor eenheid 
Zondag 28 januari vieren we samen met de kerken die bij ons huren een 
gezamenlijke dienst die om 12.00 uur begint. 
Het thema is: Heb God lief en je naaste als jezelf.  
U wordt van harte uitgenodigd met ons mee te vieren. 
 

mailto:info@ebgu.nl
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WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 
 

 
 
Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2024 
21 – 28 januari. 

Heb God lief… en je naaste als jezelf 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken 
aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Tijdens de Week 
van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. 
Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en 
met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door 
de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.  
 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 
2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit 
Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering.  
 
Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan 
de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat 
het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).  
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door 
MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland 
(SKIN).  
 
Voor uw dagelijks gebedsmoment in deze week is er speciaal materiaal 
ontwikkeld. Wil u die ontvangen mail dan naar info@ebgu.nl 
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EEN GEDICHT: OP HET EERSTE GEZICHT 
 
Met ons, SENIOREN, is niets aan de hand. 
Wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand. 
Al hebben wij spijkers in heupen en knieën, 
en krijgen wij last van teveel calorieën, 
van zenuwen, reuma, spierpijn en jicht,  
wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. 
 

Het lopen met steunzolen valt echt wel mee 
en met ons gebit zijn we allen tevree. 
Wij willen nog veel; dat willen we weten, 
maar wàt we nu willen, dat zijn we vergeten. 
Al groeien we krom, naar de aarde gericht, 
wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. 
 

De jeugdige liefde was mooi en apart, 
nu dragen we pacemakers onder ons hart.  
Wij denken met weemoed aan vroegere jaren, 
de tijd dat wij vurige minnaars waren. 
Nu voelen wij scheuten in ieder gewricht, 
wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. 
 

Wij, ouderen, worden wat langzaam en traag 
en slikken nu pillen voor darm en maag. 
Wij kruipen ’s avonds doodmoe in ons bedje 
en nemen voor ’t slapen een zenuwtabletje. 
Al valt voor bejaarden het leven niet licht, 
wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. 
 

De adem wordt korter, de kelen te droog. 
De pols is te snel en de bloeddruk te hoog. 
De jaren gaan tellen, wij willen niet zeuren, 
ondanks de rampen, die met ons gebeuren. 
Wij hebben teveel of te weinig gewicht, 
wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. 
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Al geven de zintuigen kommer en kwel, 
met bril en gehoorapparaat gaat het nog wel.  
Al brengt onze ouderdom kleine verdrietjes, 
spontaan zingen wij nog steeds onze liedjes. 
En hopen, dat u zegt na dit laatste gedicht: 
 
WIJ ZIJN NOG FANTASTISCH, OP HET EERSTE GEZICHT. 

 
 
 

In de Bijbel wordt het bereiken van een hoge leeftijd gezien als een 
zegen van God. 
‘Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met 
rijkdom, eer en een lang leven.’ Spreuken 22 vers 4 
 
 

Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is om oud te zijn. Juist mensen 
die oud zijn, kunnen ervaren dat ze kwetsbaar zijn en dat ze niet zonder 
de hulp van God kunnen. 
‘Tot in je ouderdom blijf ik Dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. 
Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.’ 
Jesaja 46 vers 4 
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Inleveren kopij voor de volgende Kwartaalbrief tot 15 februari 
Via het email adres info@ebgu.nl, bij de Predikant of leden van de 
Redactiecommissie. 

E V A N G E L I S C H E  B R O E D E R G E M E E N T E  
U T R E C H T  

 
Kerkdiensten    JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht 
  te bereiken met o.a. bus 3 vanaf het CS Utrecht  

 telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473. Ook via   
 Business Whatsapp met dit nummer te bereiken.  

Predikant          ds. R. Mijnals-Doth,  Tel. 06-54738139 
                            E-mail: mijnalsdoth@ebgu.nl 
Voorzitter OR   zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK 
                           Utrecht.  E-mail: voorzitter@ebgu.nl 
Penningmeester br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten 
 Tel. (030) 273 45 64,  

E-mail: penningmeester@ebgu.nl 
ING bank-Nr. NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische 

Broedergemeente Utrecht 
v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e :  w w w . e b g u . n l  
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