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VOORWOORD 
 

Beste lezer, 

Als u deze editie van EBGU Nieuws ontvangt, is de zomervakantie alweer 
een paar weken aan de gang. Een tijd van rust, ontspanning en het 
opdoen van nieuwe inspiratie. 

Het thema van dit nummer is: Een nieuw begin. Ieder van ons heeft zo’n 
moment wel eens meegemaakt soms zelfs meerdere keren. Hoe was dat 
voor u? In dit blad delen gemeenteleden hun persoonlijke ervaringen 
met een nieuw begin. 

Daarnaast valt er nog veel meer te lezen: een bemoedigende 
overdenking, een wonderlijke getuigenis, nieuws van het Zeister 
Zendingsgenootschap en meer. 

Ga er lekker voor zitten en geniet van deze editie van EBGU Nieuws! 

 
Shalom. 
De Redactie 
Brs. Engbert van Faassen | Johan Menig 
Zrs. Yvonne da Silva -Griffith | Rhoïnde Mijnals-Doth 
 
NB 
Wilt u de Kwartaalbrief digitaal ontvangen? Dat scheelt portokosten! 
Stuur dan een mail naar info@ebgu.nl 
 
     
        
 
 
 

   

mailto:info@ebgu.nl
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OVERDENKING 
 
God begint opnieuw met de mens  
Lezen: Genesis 6:5-10:32 
 

Het is 
vakantietijd.  
Voor velen is er 
een periode 
afgesloten, en 
na een lange of 
korte vakantie 
ga je opnieuw 
beginnen. Na 
een periode 
van rust en 
herstel kun je 
er weer tegen 
en ben je 

opgewassen tegen de uitdagingen die je te wachten staan. Er zijn 
verschillende manieren om opnieuw te beginnen: nadat je een kind hebt 
gekregen, bent getrouwd of juist gescheiden, als je bent geslaagd en 
met een vervolgopleiding gaat beginnen of gewoon met het volgende 
leerjaar, nadat je bent verhuisd, een andere baan hebt gekregen, weer 
beter bent geworden of heel verdrietig als er een geliefde is overleden. 
Kortom er zijn zoveel verschillende manieren en redenen om opnieuw te 
beginnen. En elke keer is het weer spannend, omdat je niet zo goed 
weet wat je kan verwachten of hoe het zal aflopen. Maar wat de situatie 
ook is, als je weet dat God met je is, dan weet je zeker dat je de situatie 
aan kan. Want met God aan je zijde kun je hele wereld aan. 
En zo is het ook met Noach in de bijbel. Zijn verhaal staat in het 
Bijbelboek Genesis en dat verhaal begint zoals elk bijbels verhaal met 
God. In Genesis 1 heeft God de mens geschapen en Hij zag dat het goed 
was.  
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Maar de mens doet slechte dingen en God is daar niet tevreden over.  
In Genesis 5, een paar hoofdstukken verder lezen wij dat God er spijt 
van heeft dat Hij de mens heeft geschapen, vanwege zijn slechte gedrag. 
Hij wil zelfs de hele aarde wegvagen. Maar Hij vindt één persoon die wel 
rechtschapen is, en dat is Noach. Hij is de enige mens op aarde die 
onberispelijk leeft in verbondenheid met God. Hij is de enige persoon 
die met God leeft en zijn geboden onderhoudt. De rest van de mensheid 
denkt niet aan God en leeft er maar op los. En God is daar natuurlijk niet 
zo blij om, want Hij heeft de mens geschapen om goed voor zichzelf, zijn 
medemensen en voor de hele schepping te zorgen. En als wij nu naar de 
wereld en naar onszelf kijken, kunnen wij ons afvragen of wij wel doen 
wat God van ons vraagt. 
Daarom grijpt God in en er komt een zondvloed waardoor de hele aarde 
onder water komt te staan en alles wat leeft verdwijnt. Alleen Noach en 
zijn gezin overleven het in de ark, die hij in opdracht van God heeft 
gebouwd, met de dieren die hij mee moest nemen. Als het water 
verdwijnt is het eerste wat Noach doet, een offer brengen aan God. Hij 
is zo dankbaar dat zij het hebben overleefd. En God neemt zijn offer aan 
en is dankbaar en blij dat Noach als eerste eraan denkt om Hem te 
danken. God belooft hem dat Hij nooit meer de hele aarde zal laten 
overstromen. En hij zegent Noach en zijn gezin. God sluit op dat moment 
ook een verbond met Noach, die geldt voor alle mensen en dieren, voor 
de hele schepping op aarde. Het is een verbond dat eeuwigdurend is, 
dat betekent dat het voor altijd geldt. En de regenboog is een teken van 
dat verbond. 
Daarom als wij een regenboog zien, mogen wij denken aan dat verbond 
en mogen wij denken aan wat God tegen Noach gezegd heeft. Want dat 
verbond geldt ook voor ons. Als God een regenboog ziet dan denkt Hij 
ook aan ons. 
En zo is met Noach een nieuwe fase ingegaan in de relatie tussen God en 
mensen. Maar ook in de relatie tussen de mens en de hele schepping. 
God is opnieuw begonnen met ons, maar wij zijn ook opnieuw begonnen 
met onze verantwoordelijkheid voor alles wat op aarde leeft.  
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Want ook de aarde werd vernieuwd. Alles is gereinigd en is met een 
frisse start begonnen.  
En God wil ook opnieuw met ons beginnen, wij kunnen op elk moment 
de stap nemen om naar Hem toe te gaan. En net als Noach kunnen ook 
wij God danken voor zijn zegen en zijn bereidheid om met ons mee te 
gaan als wij opnieuw beginnen en een nieuwe weg inslaan. Ja, we leven 
in een onzekere wereld, waarvan we soms niet weten welke kant het op 
gaat en wat wij moeten doen. Maar we hebben Gods belofte dat Hij aan 
ons denkt en bij ons is. Hij laat ons nooit alleen. Dat leert het verhaal van 
Noach ons. 
 
Gebed 
Here God, ik ben blij met uw aanwezigheid, elke dag weer.  
We kunnen elke dag opnieuw beginnen, dankzij uw liefde, 
goedertierenheid en trouw aan ons. Ik wil elke dag mijn denken 
vernieuwen met uw woord. Ik weet dat U mij bijstaat bij elk nieuw begin 
in mijn leven. Amen. 

[Zr. Sandra Oosterwolde, vicaris EBGUtrecht] 
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KERKDIENSTEN in Utrecht  
 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. De 
Kerkdienst is ook te volgen via YouTube of www.ebgu.nl 
 
 
                3 augustus PREEKDIENST Opening Augustusmaand 
    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth  
 
              10 augustus HEILIG AVONDMAAL 
         Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
  17 augustus PREEKDIENST 
   Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
 24 augustus PREEKDIENST 
   Voorganger: Zr. P. Terborg-Esajas 

   
             31 augustus LIEFDEMAAL Afsluiting Augustusmaand 
                            Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
              7 september PREEKDIENST - Startzondag 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
            14 september  PREEKDIENST  
   Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
          21 september PREEKDIENST  
   Voorganger: Zr. C. Haaswijk 
 
             28 september PREEKDIENST 
   Voorganger: Zr. P. Terborg-Esajas 
 
               5 oktober PREEKDIENST - Oogstfeest 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
  

http://www.ebgu.nl/
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  KERKDIENSTEN in EBG Utrecht  
 
      12 oktober PREEKDIENST & HEILIG AVONDMAAL 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
      19 oktober PREEKDIENST  
   Voorganger: Zr. P. Terborg-Esajas 
 
      26 oktober  PREEKDIENST  
   Voorganger: Ds. H. Hessen 
 
     2 november PREEKDIENST 
   Voorganger: Ds. R.Mijnals - Doth 
    
     9 november PREEKDIENST  
   Voorganger: Zr. P. Terborg-Esajas 
 
            16 november PREEKDIENST met Doop 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
 
             23 november PREEKDIENST – 50 jaar onafhankelijk Suriname 
   Voorganger: Ds. R.Mijnals - Doth 
    
   30 november ADVENTSJUBEL – 1e Advent 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
               7 december PREEKDIENST – 2e Advent 
   Voorganger: Zr. P. Terborg -Esajas 
 

Het rooster van de kerkdiensten is ook te vinden op onze website: 
www.ebgu.nl onder kopje ‘Kerkdiensten’. 

 
 
 
 

http://www.ebgu.nl/
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BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD van de Voorzitter 

Is de kerk op reces?                                                                                                 
Nee hoor! Ook in augustus is de kerk gewoon elke zondag open. Sterker 
nog: we hebben deze maand een aantal mooie activiteiten op de 
planning staan. Augustus is namelijk Herrnhuttermaand – de maand 
waarin we als Anitries de bijzondere gebeurtenissen in Herrnhut 
gedenken, inmiddels bijna 300 jaar geleden. We trapten deze maand af 
op 3 augustus met het thema: “God, wij hopen op U” – Jeremia 14:22 
Wat er nog meer op het programma staat: 5 t/m 8 augustus – 
Gebedsweek |15 augustus – Zangdienst | 22 augustus – Lezing over het 
unieke van de Broedergemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We blikken terug 
Ledenadministratie 
We zijn dankbaar voor het werk van de werkgroep die zich maandenlang 
heeft ingezet om onze ledenadministratie te actualiseren. Veel leden 
bleken verhuisd of onvindbaar. Inmiddels is er een up-to-date overzicht 
beschikbaar. De volgende stap is het benaderen van gemeenteleden die 
nog geen kerkelijke bijdrage betalen. Lid zijn betekent immers niet 
alleen rechten, maar ook plichten. Ja toch? 

 

Augustus mun  
Bigi tangi fiti Joe! Wi trostoe en wi Helpiman. 
Foe da okasi di wi ben kisi, foe miti da Santa Augustus mun baka. 
Bigi Gado, w’e prisiri fa Joe e tiri wi lobbi Anitrikerki.  
Hori wi na wan en meki wi Anitrikerki hori f’tego stan. 
Bigi Gado, w’e prisiri fa Joe e tiri wi lobbi Anitrikerki.  
Hori wi na wan en tangi gi wi Anitrikerki da bun fesiman. 
 
Geschreven door John Nelom (musicus 1930-2006) 
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Een geslaagde Paasbrunch 
Wat hebben we genoten van de Paasbrunch na de Paasdienst!  
Met dank aan zusters Yolanda Pengel en Richelle Burgzorg, en onze 
jongeren die enthousiast meehielpen. Het was lekker, gezellig en goed 
georganiseerd. Dank aan iedereen! We kijken al uit naar volgend jaar. 
 

We kijken vooruit 
Belijdeniscatechisatie start in september. We starten dit jaar met twee 
groepen: Jongvolwassenen (18+) Volwassenen 50+ Voor beide groepen 
is er een speciaal programma. Heeft u interesse om deel te nemen of 
meer te leren over geloof en belijdenis? Meld u dan aan bij de dominee. 
 

Oogstfeest – zondag 5 oktober  
Op deze feestelijke zondag danken we God extra voor Zijn overvloedige 
zegeningen. We hopen op een mooie oogst tot opbouw van onze 
gemeente. 
 

Tot slot 
De kerkdiensten zijn het hart van ons gemeenteleven. 
Kom gerust langs – om te bidden, te luisteren naar het Woord en vooral 
om samen te zingen. De diensten beginnen op een prettige tijd: zondags 
om 12.00 uur in de Jeruëlkapel. We hopen u snel te mogen 
verwelkomen! 
 
 
Uw financiële bijdrage voor het Oogstfeest kunt u op 3 manieren doen: 

1. Via de bijgesloten Oogstfeest enveloppe 
2. Via het scannen van de qr-code vanaf 10 augustus t/m 15 

september 

 
3. Via bankrekeningnummer NL07INGB0002664678 t.n.v. 

Evangelische Broedergemeente Utrecht o.v.v. Oogstfeest 2025 
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 
 

Zusters en broeders, het 1e half jaar is voorbijgevlogen. Hier vindt u de 
offerande van de afgelopen maanden. 
Offerande maart 2025 t/m juli 2025 in totaal per maand 
 

Datum 1e  2e 3e Contant Digitaal Totaal 

Maart 373,85 306,00  231,40   911,25 1079,00 1.990,25 

Hypotheek            73,00 

April 329,62 250,29  197,55   777,46 1039,50 1.816,96 

Hypotheek                          144,05 

Mei 252,85 282,70  177,90  713,45 1162,00 1.875,45 

Hypotheek                     113,50 

Juni 265,45 294,47   205,20   765,12  766,00 1.531,12 
 

Hypotheek                     270,00 

Juli 421,04 345,25  259,95  1026,27 1057,50 2.083,77 

Hypotheek                   171,60 
 

TOTAAL   € 10.069,70 
Kerkelijke Bijdrage (KB) jan t/m juni 2024: € 28.170 
Kerkelijke Bijdrage (KB) jan t/m juni 2025: € 35.756 
 

Voor de renovatie van ons kerkgebouw zijn er verschillende acties 
gestart die nu al haar vruchten afwerpen. Zo doneerde Zusterkring Tirsa: 
€ 1.247,35 van de opbrengst die de avond met Makandra opbracht.  
We organiseerde in korte tijd een minibazaar met als netto opbrengst:          
€ 2.566. En in juli startten we met het benaderen van ‘vrienden van de 
Jeruëlkapel’ voor een donatie. De eerste donaties € 845,00 druppelen al 
binnen. Heel hartelijk dank!! 👍 👍 Zo dragen we allen een steentje bij. 
 
De opbrengst verkoop na de dienst 1e en 2e kwartaal: € 1572,00 dit is 
voor onderhoud van het kerkgebouw. 



11  

 
AMBTSHANDELINGEN 

 

 
OVERLIJDEN DATUM LEEFTIJD 

Zr. Corrie Wikkeling 27 juni 87 jaar 

Br. Roël Deekman  15 juli 89 jaar 

DANKDIENST   

Zr. Edeline Menig 20 juli   90 jaar 

Zr. Ria Gesser  28 juli    80 jaar 

 
 
Zustergroep Tirsa organiseert een spetterende avond 
 

 
Na afloop was er van alles aan lekkernij, te koop. Met voldaan gevoel 
gingen de mensen naar huis. 

Op 27 juni j.l. hadden de Tirsa-zusters,  
in het kader van de emancipatie, in de 
Jeruëlkapel, een toneelstuk.  
Dit werd opgevoerd door de 
Vrouwengroep Makandra, uit 
Rotterdam.  
Het stuk was een soort autobiografie  
van elk van de vrouwen, maar had  
indirect een link met de slavernij.                                    
De witte vrouw, met de 
slavenhouders, de Creoolse vrouw, 
met de tot slaafgemaakten,  
de Hindoestaanse, met de 
immigranten uit India.                
Het was een prachtige uitvoering.  
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EEN LIED: Opnieuw beginnen met God 
 
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maak een wat is verdeeld. 
  
3 De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
 
Dit lied van Huub Oosterhuis werd oorspronkelijk geschreven voor een 
doopliturgie in de paasnacht. Het gaat over opnieuw beginnen met God. 
Zijn Geest gaat dan met ons mee. 
 
In het lied vind je volgende verwijzingen naar Bijbelteksten: 
Geest van God: Genesis 1:2, Ezechiël 37:14, Matteus 3:11 en  
Johannes 3:8. Leven door de Geest: Romeinen 8 
En een verwijzing naar een oude pinksterhymne ‘Veni Creator Spiritus’. 
 

[Toelichting op het lied: Pieter Endedijk] 
 
 
 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 
hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 

Nieuw Liedboek voor kerken 686 
Lied van Huub Oosterhuis 
Melodie van Bernard Huijbers 
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EEN NIEUW BEGIN (1) 
 
Ik ben zr. Cindy Karamat Ali-Brandon.  
Geboren in Suriname en woonachtig in Utrecht.  
 
Ik ben als baby gedoopt in de Grote Stadskerk in  
Suriname. Mijn tantes waren nauw betrokken  
bij de EBG in Suriname en later vanaf de jaren 70  
ook in Nederland / Utrecht.  Vanaf mijn kinderjaren 
weet ik niet anders dan zaterdagavond, zangdienst en zondagochtend 
steevast naar de kerk. Tot mijn tienerjaren ging dat zo en heb ik het ook 
als heel fijn ervaren.  
 
Na mijn huwelijk, vertrek uit Suriname en de geboorte van mijn  
twee kinderen, is de gang naar de kerk er niet meer van gekomen.  
Wel soms op hoogtij dagen, heb ik een paar keer een kerkdienst 
bijgewoond. Mijn geloof daarentegen ben ik nooit kwijtgeraakt, de basis 
hiervoor was al op hele jonge leeftijd gelegd. Ik ben daar dankbaar voor.  
 
Vanaf eind vorig jaar was het gevoel er weer om in de kerk te zijn. 
De drempel was hoog maar het gevoel sterker, waardoor ik in januari 
van dit jaar geprobeerd heb de draad weer op te pakken.  
 
Bij binnenkomst de 1e keer werd ik gelijk opgevangen door zr. Ella Brug, 
dat was zo'n prettige ervaring.  
Alle zusters en broeders die nauw betrokken zijn bij de diensten  
iedere zondag en uiteraard onze Predikant, alle lof.  
 
Ik heb er geen moment spijt van dat ik de beslissing heb genomen  
en ook de stap heb gezet.  Ik ervaar het iedere zondag als thuiskomen.  
Een nieuw begin voor mij! 
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EEN NIEUW BEGIN (2) 
 
Tuinieren is mijn hobby. 
Elk seizoen een nieuw begin 
met de nadruk op het nieuwe begin, 
de verwachting, de strijd met de natuur, 
en het feest van de oogst  
dat gevierd wordt met dankbaarheid. 
 
Tuinieren is voor mij meer dan zaaien en  
oogsten, het is elk jaar opnieuw beginnen met verwachting, hoop en 
toewijding.  
Ieder seizoen voelt als een frisse start, zelfs als de tuin er allesbehalve 
uitnodigend bij ligt. De aarde is zwaar en kleiachtig, de regen heeft 
plassen achtergelaten en het onkruid groeit overal tussendoor.  
Toch ligt daar, tussen de modder en het groen dat ik niet geplant heb, 
een belofte verborgen. 
 
Het is hard werken. De kleigrond vraagt geduld, sterke handen en goede 
laarzen.  Het onkruid komt sneller op dan wat ik zaai. Soms lijkt het alsof 
de natuur me uitdaagt: slakken vinden de jonge blaadjes eerder dan ik, 
insecten en fazanten nemen zonder pardon een hap uit wat net opkomt. 
De wind rukt jonge plantjes uit de grond, en regen valt of te weinig of 
met bakken tegelijk uit de hemel. Toch is er altijd weer dat begin, soms  
2 of 3 keer opnieuw zaaien. Elk zaadje dat ik plant, draagt verwachting in 
zich. En als het opkomt, als er groei en bloei is, maakt dat alles goed.  
 
Want op een dag sta ik tussen rijen vol groenten en fruit, en weet ik: de 
oogst komt. En dan is het feest. 
De eerste tomaten die rood kleuren, de geur van basilicum en 
rozemarijn, de sappige frambozen die je meteen wilt proeven. Knoflook 
en uien, courgettes, snijbonen, andijvie en nog veel meer.  
Extra spannend is het hoe het zal gaan met de tropische groenten 
soorten.  
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Als ik okers, sopropo’s, tayerblad en enkele slierten kousenband mag 
oogsten ben ik zeer blij, trots en gelukkig. Dát zijn de momenten waar ik 
het voor doe.  
De overvloed deel ik graag met de mensen die meegeholpen hebben, 
met familie en vrienden. Wat over is, verkoop ik aan wie eerlijke, verse 
biologische producten waardeert. Helaas is het oogstseizoen al voorbij 
als het Oogstfeest gevierd wordt in de kerk. 
Maar bovenal vier ik de oogst met dank aan de Heer. Want al spit en 
wied ik, plant en verzorg ik, het is God die groei geeft. Hij schenkt regen, 
zonlicht en leven. En daar ben ik dankbaar voor.  
Elke oogst is een geschenk, elk seizoen een kans om opnieuw te 
beginnen. Wat overblijft verdwijnt in de grote compostbak. Het afval 
krijgt een tweede leven en wordt het eigen rijke en vruchtbare aarde: de 
basis voor een nieuw begin. 

[Zr. Shirley Vrede] 
 

   
Groenten uit de tuin van zr. Shirley. 

 
. 

Wij ploegen en wij zaaien, bewerken trouw het land, doch of wij zullen 
maaien, dat staat in ’s Heren hand. Hij heeft het al geschapen, ’t is 

door zijn hand gegaan; Hij doet terwijl wij slapen, ontkiemen ’t dorre 
graan. Elke goede gave, daalt van de hemel neer. De dank komt toe 

aan God de Heer, geeft Hem alleen de eer! 
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EEN NIEUW BEGIN (3) 
 
Een Nieuw Begin? Verhuizing. 
Wel meenemen, niet meenemen? Weet je nog toen ik dit kocht jaren 
geleden? Hebben we hier nog ruimte voor? 
Toen ik dit stukje schreef waren we druk met inpakken van onze spullen 
voor de aanstaande verhuizing. Lastig, oude zaken loslaten, spullen met 
herinneringen weggeven of wegdoen. Maar ook een nieuw begin:  
Een nieuw huis, nieuwe omgeving, nieuwe buren en andere mensen  
om je heen. Dat geeft ook nieuwe inspiratie.  
Ook in de wetenschap dat waar ik ook naar toe ga, God altijd bij me is  
en mij begeleid. En dat opruimen is eigenlijk een luxeprobleem.  
Ik voel mee met vluchtelingen die in een noodsituatie niet de 
tijd hebben om te beslissen wat ze wel of niet meenemen. 
 
Veel tijd om dit stukje te schrijven had ik niet, maar tegenwoordig is er A.I. 
om je te helpen. Waarbij ik denk: de Almachtige God zal ook hierin een 
sturende rol hebben. Onderstaand stukje is gemaakt door A.I.  
 
Verhuizen is meer dan alleen het verplaatsen van bezittingen; het is vaak 
een diepgaande gebeurtenis die symbool staat voor een nieuw begin.  
Het achterlaten van het oude en het omarmen van het onbekende  
kan eng zijn, maar het opent ook deuren naar nieuwe mogelijkheden, 
ervaringen en persoonlijke groei. Deze thematiek van vertrek en 
wedergeboorte is universeel en vinden we zelfs terug in eeuwenoude 
verhalen. 
 
Denk bijvoorbeeld aan de uittocht van de Israëlieten uit Egypte.  
Onder leiding van Mozes verlieten zij een leven van slavernij en  
trokken door de woestijn op weg naar het Beloofde Land.  
Deze massale verhuizing was niet alleen een fysieke reis, maar ook een 
spirituele transformatie. Ze lieten het bekende, zij het onderdrukkende, 
achter zich en vertrouwden volledig op de leiding van God voor een betere  
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toekomst.  Hun reis was gevuld met beproevingen, maar leidde uiteindelijk 
tot vrijheid en de vestiging van een nieuw volk. 
Een ander krachtig voorbeeld is het verhaal van Abraham, die door God 
werd geroepen om zijn geboortegrond en zijn familie te verlaten en te 
trekken naar een land dat hem getoond zou worden. Abrahams 
gehoorzaamheid aan deze oproep, ondanks de onzekerheid, markeerde  
het begin van een nieuw verbond en de stamvader van vele volkeren.  
Zijn verhuizing was een daad van geloof en vertrouwen in Gods 
begeleiding die leidde tot een rijke erfenis. 
 
Deze Bijbelse verhalen, en vele andere, benadrukken dat een verhuizing, 
hoe ingrijpend ook, een kans kan zijn voor vernieuwing.  
Het daagt ons uit om oude patronen te doorbreken, flexibel te zijn en erop 
te vertrouwen dat God je leidt in de toekomst, net zoals de Israëlieten en 
Abraham dat deden in hun vertrouwen op goddelijke begeleiding.  
Of je nu verhuist naar een andere stad, een nieuw huis, of zelfs een ander 
land, beschouw het als jouw eigen 'uittocht' of 'oproep'. Het is een 
gelegenheid om opnieuw te beginnen, nieuwe wortels te schieten  
en je eigen verhaal van groei en ontdekking te schrijven. 
 

                                                              [Br. Engbert van Faassen (met hulp van A.I.]  
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INGEZONDEN: DIT MOET IK MET U DELEN…. 

🙌 Een getuigenis: God beschermt en waakt over mij.                         

Lieve broeder en zuster,                                                                                           
Ik wil graag een wonderlijke ervaring met jullie delen waarin Gods 
beschermende hand duidelijk zichtbaar was. Het begon als een gewone 
ochtend, woensdag 16 juli. Na het ontbijt ging ik naar de kerk om te 
helpen met schoonmaken. Onderweg realiseerde ik me dat ik mijn 
telefoon thuis had laten liggen, en daarmee ook mijn rijbewijs, bankpas 
en andere belangrijke documenten. Toch reed ik probleemloos heen en 
weer. God heeft mij bewaard. 

Later op de dag, toen ik thuiskwam, ontmoette ik mijn buurvrouw die 
ernstig ziek is. We spraken elkaar in de lift, en ik ging daarna naar mijn 
appartement. Wat ik me niet realiseerde, is dat ik mijn autosleutel in het 
contact had laten zitten... met de motor nog draaiende. 🫢 

Zes en een half uur stond mijn auto buiten, open en draaiend, zonder 
dat iemand het opmerkte of meenam. Pas toen mijn kleindochter 
toevallig langsliep en het geluid van de motor hoorde, ontdekte ze het 
en belde mij meteen. Zij heeft mij letterlijk gered van een mogelijke 
ramp. En ik geloof met heel mijn hart: dat was geen toeval, dat was 
Gods voorzienigheid. God waakte over mijn bezit, liet mijn kleindochter 
precies op het juiste moment passeren en gebruikte haar als 
boodschapper. Ik ben diep dankbaar voor Zijn trouw, bescherming en 
liefdevolle zorg. 🙏 

"De Heer is mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder." – Psalm 18:2         
Hij is altijd nabij—zelfs in de kleine dingen die wij niet doorhebben.  

Moge mijn ervaring een bemoediging zijn voor ieder van jullie: onze God 
is een God van wonderen! Alle eer aan onze Vader! AMEN!                             

[Br. Johan Menig] 
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ZZG NIEUWS 
 

 
 
 
 
Vacature Rekenmeester 
Ben jij een ervaren administratief talent met een warm hart voor 
wereldwijd sociaal werk? Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zoekt 
iemand die als administrateur o.a. de volgende taken op zich kan 
nemen: 

• Subsidieverstrekking: subsidiebeslissingen voorbereiden, -
dossiers beheren en bewaken, ondersteunen bij de 
projectuitvoering 

• Financieel-administratief: subsidieverplichtingen beheren, 
geldbeheer en beleggingen coördineren, 
managementrapportages, begroting en jaarrekening opstellen                                                                                          
Wat verwachten wij van jou? 

• Je hebt tenminste HBOniveau  
• Je hebt goed inzicht in en ervaring met financiële administraties 
• Je onderschrijft ZZg’s doelstellingen van harte. Kerkelijke 

betrokkenheid is een pre.                                                                
Meer informatie vind je op www.zzg.nl 

Save the date! 
Zendingsfeest 20 september 2025 
Thema: ‘wonen overal, nergens thuis’ 
10.30 – 16.00 uur. 
Zusterplein Zeist. 

 

Verkiezing nieuw bestuurslid 
Op de Algemene ledenvergadering op 21 juni 
werd br. Niels Fischer gekozen tot lid van het 
Zeister Zendingsbestuur. Hiermee is het Zeister 
Zendingsbestuur weer op volle sterkte.  

 

http://www.zzg.nl/
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Inleveren kopij voor de volgende tot 15 november a.s. Via het 
email adres info@ebgu.nl, bij de Predikant of leden van de 
Redactiecommissie. 

E V A N G E L I S C H E  B R O E D E R G E M E E N T E  
U T R E C H T  

 
Kerkdiensten JERUËLKAPEL, Klipspringerdreef 2 te Utrecht 

Overvecht. Te bereiken met o.a. bus 3 vanaf het 
CS Utrecht. Telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473.  
Ook via Business Whatsapp met dit nummer 
te bereiken.  

Predikant   Ds. R. Mijnals-Doth | Tel. 06-54738139 
                                E-mail: mijnalsdoth@ebgu.nl 
Voorzitter OR       Zr. N. Cambridge |E-mail: voorzitter@ebgu.nl 
Penningmeester  Br. H. Harar |Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten 
    Tel. (030) 273 45 64,  
                               E-mail: penningmeester@ebgu.nl 
ING bank-Nr. NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische 

Broedergemeente Utrecht 
v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e :  w w w . e b g u . n l  

http://www.ebgu.nl/

